
 

 

 

Beste kinderen  

 

Vanaf dinsdag 7 november starten we met de eerste 

reeks van ons ‘koor tijdens de middag’  

Er zijn dit jaar drie reeksen.  Elke reeks wordt afgesloten met een toonmoment. Je 

kiest bij het begin van elke reeks of je wil meedoen. Als je meedoet verwachten we je 

ook op elke repetitie. Op de eerste repetitie schrijven we alle deelnemers van die 

reeks op. Een kwartiertje voor elke repetitie sturen we iemand rond in de klassen.  

Alle kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar zijn welkom op ‘Minimuze’. 

Alle kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zijn welkom op ‘Maximuze’  

Beide activiteiten zullen doorgaan om de twee weken. Wie wil meedoen komt 

gewoon naar de eerste repetitie. Je hoeft niet op voorhand in te schrijven.  

Het koor start telkens om 12.30u in de klas van juf Karen (1A). Om 13.00u stoppen 

we en kan iedereen nog even buiten spelen.  

 

 
 
14 en 28 november  
12 en 19 december  
TOONMOMENT TIJDENS ONZE 
LAATSTE ADVENTSVIERING (voor 
leerkrachten en leerlingen)  

7 en 21 november  
5 en 19 december  
TOONMOMENT TIJDENS ONZE 
LAATSTE ADVENTSVIERING (voor 
leerkrachten en leerlingen)  

 

Misschien komt er nog een 2de toonmoment in de kerk, in samenwerking met de 

parochie tijdens een weekend in december. We zingen dan een lied uit ons 

repertoire in een viering. In dat geval zullen wij op voorhand vragen wie er aanwezig 

kan zijn zodat we weten of we hierop kunnen ingaan.  

 

Juf Eef en juf Karen  

 

 

 

 

 

 


